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     Leen Brugmans,  voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDiitt  bbllaadd  iiss  eeeenn  uuiittggaavvee  vvaann  CCaarrnnaavvaallssvveerreenniiggiinngg  ““DDee  KKoollddeerrssttrraalleenn””..  

RReeddaaccttiiee::  PPeetteerr  vvaann  AAnnttwweerrppeenn..  
 

1144  NNoovveemmbbeerr  11999999,,    4444  jjaaaarr  KKoollddeerrssttrraalleenn..  
 

Natuurlijk kijken we deze dagen terug naar het verleden, en worden de 

geheugens weer eens opgefrist. En we mogen met recht trots zijn op onze 

vereniging. In de voorbije jaren zijn de Kolderstralen van een wild en 

ongewis idee, uitgegroeid tot een alom bekende en gerenomeerde 

carnavalsvereniging. 

Bezoekers zijn vol lof over onze bals, en diverse leden hebben een rol 

gespeeld, of zijn nog steeds actief in het FEC. 

 

Maar ondanks het behaalde resultaat, of juist daarom, moeten we ons op 

de toekomst blijven richten. De wereld, de leefomstandigheden en de 

behoeften aan ontspanning blijven voortdurend veranderen. Het Carnaval 

is echter een eeuwen oude traditie die haar bestaansrecht heeft 

bewezen. Mensen hebben nu meer dan ooit de behoefte aan een rustpunt, 

een uitlaatklep. Even ontsnappen aan de druk van de prestatie-stress, de 

automatisering, de sleur, en niet te vergeten, de eenzaamheid. Tijdens 

het Carnaval mogen ze even de wereld door een gekleurde bril bekijken en 

doen waar ze zin in hebben. Hossen, dansen en zingen met de massa, of 

stil in een hoekje zitten genieten van het plezier van die anderen, 

iedereen geniet en beleeft het carnaval op zijn eigen manier. En dat kan 

bij de Kolderstralen. Wij streven naar een sfeer die het best te 

vergelijken is met een gezellig familiefeest: een relexte atmosfeer, 

waarin iedereen, iedereen kent, jong of oud zich thuis kan voelen, zichzelf 

kan zijn. 

 

De Kolderstralen zien de toekomst van het carnaval met vertrouwen 

tegemoet. De vereniging is helemaal van deze tijd, een ploeg enthousiaste 

mannen en vrouwen, bruisend van ideeën en geruggensteund door 44 jaar 

carnavals ervaring. 

 

     Namens het bestuur, 

 

     Leen Brugmans,  voorzitter. 



De geschiedenis der Kolderstralen 
 

In het jaar 1955 werd aan de bar in de OO Mess van het Beatrixkamp, aan  het mess bestuur een 

voorstel gedaan om in november een carnavalsavond te organiseren, hetgeen door het bestuur in 

welwillende  overweging werd genomen. 

Kort daarop werd besloten om in november,  rond de 11e, zo’n avond te organiseren, en wel op 

vrijdag 14-11-1955. 

Zo werd de carnavalsvereniging een feit. De naam ‘Kolderstralen’ kwam voort uit werken met 

straaljagers en carnavals ‘ kolder’, dus de naam “Kolderstralen” was geboren. 

Het werd een grandioze eerste avond. Er was zowaar een raad van 11 die de avond draaiende 

hield. Die eerste avond mondde uit in suggesties en verzoeken om meer van zulke avonden te 

houden. Maar dat ging niet zomaar, alles moest per verzoekschrift aan de commandant worden 

aangevraagd. Het verzoek om op 10-02-1956 weer een carnavalsavond te mogen houden werd 

toegewezen. Tevens werd er door het mess bestuur besloten om ieder jaar van zulke avonden te 

organiseren. In de jaren die volgden waren het steeds weer zeer geslaagde avonden. Er werden 

zelfs militaire bussen ingezet om de mensen uit de stad op te halen en weer thuis te brengen. De 

carnavals feesten werden altijd op vrijdagavond gehouden, omdat de inwonende militairen ((700) 

dan ook in de gelegenheid waren deze avonden te bezoeken. De vrijdagavond is nog steeds het 

uitgangspunt van de Kolderstralen. Met het verstrijken van de jaren groeide de belangstelling 

van buiten zo sterk, dat er per verzoek werd aangevraagd, om tijdens deze avonden getapt bier 

te mogen verstrekken. Dit mocht toen, we schreven inmiddels al 1961, alleen nog maar aan de 

officiële bar. 
 

In het begin was het behelpen voor wat betreft de kleding. De eerste uniformen hebben 

menigeen in een lachbui doen uit-barsten. De kleding waarin gestart werd bestond uit een lange 

groene onderbroek, blauwe stofjas, waarvan de panden en revers waren afgezet met rode stof,  

en een kartonnen (!) Napoleon steek. Deze creatie werd na enige tijd vervangen door een zwarte 

broek , en een rood jasje met zwarte revers. Ook de steken werden wat mooier. Op veler 

verzoek werd er nog een extra avond georganiseerd en wel een avond waarop de prinsenwisseling 

moest plaatsvinden, het “Prinsenbal”. Natuurlijk werd ook deze avond weer op een vrijdag 

gepland. In de loop van de daaropvolgende jaren kwamen steeds meer verzoeken om meer 

avonden, en ook een middag voor kinderen. Het mess bestuur en een inmiddels samengesteld 

bestuur van de Kolderstralen gingen in bespreking, en werd er op verzoek van de 

Kolderstralenzijde de organisatie en financiële verantwoording in handen van de 

carnavalsvereniging gelegd. 

 

Het carnavals schema van de Kolderstralen er inmiddels als volgt uit: 

In november een 11-11 bal  - vrijdag 

In januari een prinsenbal     - vrijdag 

In februari een carnavalsbal  - vrijdag 

In februari een carnavalsbal   - zaterdag 

In februari een kindercarnaval  - zondagmiddag 

  
 



De avonden werden zo’n succes dat er de carnavalsmaandag (dweilen in Eindhoven) en dinsdag ook 

nog bijkwamen en zo was voor de Kolderstralen een glorieus tijdperk aangebroken, dat ieder jaar 

weer honderden carnavalsvierders naar het Beatrixkamp trok. Dit tot verbazing van velen, daar 

de Kolderstralen toch ver buiten de stad gelegen waren. Ook de bekendheid buiten Eindhoven 

nam zeer toe, vooral bij alle militaire verenigingen uit Oirschot, Gilze-Rijen en Volkel, en 

natuurlijk bij de vele burgerverenigingen in de regio. Om het succes van de vereniging tot 

uitdrukking te brengen werd de kleding aangepast: een zwart kostuum met wit overhemd, zwart 

strikje en een mooie rood-witte steek. Dankzij een fijn publiek werd elk jaar steeds weer een 

overdonderend succes. In 1977 vierden de Kolderstralen een hoogtepunt, het 22-jarig bestaan. 

Een grandioos mooi feest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar bij alle vreugde en succes, kent een vereniging natuurlijk ook zijn droevige momenten. 

Groot was de droevenis als we weer eens voorgoed afscheid moesten nemen van een van onze 

vrienden of vriendinnnen. Deze mensen, die altijd hun beste kunnen in dienst hebben gesteld van 

de Kolderstralen, zijn en blijven altijd in onze gedachten. 

 

 



 



De vereniging is, naar goed militair gebruik,  zeer lange tijd rang gebonden geweest. Alleen de 

onderofficieren konden lid worden. De korporaals hadden hun vereniging “De Jokers” en de 

officieren “De Kwelschapen” met een eigen kapel,  “De Kwelpiepers”. Deze twee laatste 

verenigingen bestaan niet meer. Wie nog wel bestaan zijn de “De Kwelpiepers”,  en deze kapel 

laat zich vaak zien en horen. De Kolderstralen hebben zich aangepast, en zijn een ‘open’ 

vereniging geworden, toegankelijk voor alle rangen, én, sinds het verlaten van de basis ook 

toegankelijk voor burgers. Hoewel de meeste leden nog (ex)luchtmacht-militairen zijn, hebben 

wij thans ook al een groot aantal burgerleden.   
 

De vereniging is intussen ook al weer járenlang lid van de Federatie van  Eindhovense 

Carnavalsverenigingen, en ook daar liet zij zich horen en zien als het moest. Zo werd er 

verschillende keren deelgenomen aan de carnavalsoptocht op zaterdag, en  organiseerden zij 

enkele federatieve vergaderingen. Toen men zich in het Eindhovense te zeer ergerde aan het 

verloop van de stadsprinsreceptie namen zij bij de eerstvolgende receptie, dat was in 1980, de 

organisatie van deze happening op zich. Het toen ontwikkelde draaiboek wordt vandaag aan de 

dag nog steeds gebruikt door  C.V. de Bolhoedjes. 

De Kolderstralen  leverde ook een bestuurslid aan het FEC, Geert van Welzen, die wegens zijn 

jarenlange verdiensten,  in 1989 de Gouden Rommelpotter kreeg uitgereikt, en in 1990 tot D’n 

Beste Mensch van Eindhoven werd uitverkoren. Bij beëindiging van zijn bestuursfunctie werd hij 

dan ook terecht benoemd tot erelid van de Federatie van Eindhovense Carnavalsverenigingen. 

Helaas hebben wij in november 1995 voorgoed afscheid van hem moeten nemen. 
 

Bij het begin van de jaren  80 begon de reorganisatie van de Luchtmacht  langzaam op gang te 

komen met de integratie Eindhoven Gilze-Rijen, en opeens doken er berichten op als zou het 

kamp Beatrix gaan verdwijnen. De schrik zat er goed in. De Kolderstralen kwamen voor het feit 

te staan dat het tijdperk ‘Kolderstralen / Beatrix’ binnen afzienbare tijd ten einde zou lopen. 

Toch hebben de Kolderstralen nog verschillende jaren gebruik kunnen maken van het (gehele !) 

gebouw, wat  tot gevolg had dat er in de bovenzaal  nog een disco gerealiseerd  kon worden. De 

oude korporaalsmess  werd omgetoverd tot een riante raadskamer. Onder deze ideale 

omstandigheden vierden we in 1988  het 33-jarig jubileum.  Dat de naam van de Kolderstralen  bij 

velen genoegzaam bekend was, kwam ook toen weer goed  tot uitdrukking. Dankzij een strakke 

organisatie en een feestelijke aankleding  van de zalen bezorgde de Kolderstralen de velen 

honderden bezoekers, en  zichzelf,  een geweldige middag. 
 

In 1990 viel tenslotte het definitieve besluit viel dat het Beatrixkamp voorgoed - militair 

gesloten-  zou worden. Na 35 jaar ‘Beatrix’ verhuisden  de Kolderstralen  naar de nieuwe mess 

aan de Sliffertsestraat. Daar, bij de Spitfire, hebben de Kolderstralen  nog  7 jaren hun avonden 

georganiseerd, waarna ook hier in 1997 een einde aan kwam. 

Dat wij de vliegbasis hebben verlaten ligt in het gegeven dat deze volledig aan het veranderen  is.  

Aan de ene zijde gaat er een stuk af,  en aan de andere zijde komt er wel een stuk bij, maar niet 

veel.  Op het grote vrijkomende deel wordt momenteel  een stuk  van de wijk  Meerhoven 

gebouwd.  De straaljagers zijn vervangen door passagiers- en vrachtvliegtuigen,  waardoor  het 

personeelsbestand ook minder is geworden. De nieuwbouw is dan ook afgestemd op de kleinere 

ruimten en daar pasten wij met onze fans niet meer in. Dit noodzaakte ons naar een ander 

onderkomen uit te zien en dat is gevonden in gebouw Unitas aan de Vlokhovenseweg te Eindhoven.  

Heeft een aantal mensen  na de verhuizing van de Oirschotsedijk naar ‘de Spitfire’ de afstand 

naar onze residentie te ver gevonden, al deze carnavalsvierders zijn nu in Unitas weer terug-

gekomen. Wij hopen dan ook na ons 44-jarig jubileum nog vele jaren in Unitas door te kunnen 

gaan met het organiseren van carnavalsaktiviteiten. 

        C. Koning. J.Vries  



 



 

 

 

 

Een officier van gezondheid keurt in een kazerne het eten.  

‘Hoe vind je de soep?’ vraagt hij aan een soldaat.  

‘Slecht’ krijgt hij te horen.  

‘Kun je niet met twee woorden spreken?’ zegt de officier.  

‘Erg slecht’ antwoordt de soldaat. 

 

 

 

 

AAAlllllleeesss   kkkooommmttt   gggoooeeeddd   
 

Het was al een gezellig carnaval geweest (1996) en prins ‘Virginius’ (Cees Ehmen) dacht de 

laatste avond zonder zorgen te kunnen afsluiten. Helaas voor iedereen moest dit wel 

gebeuren zonder zijn gezellige dochter Gaby die niet voldoende vrije dagen kon krijgen. Zij 

werd daarom halverwege de dag op de trein gezet met in al die grote zakken van haar 

groene militaire pak alle verenigingsonderscheidingen. Dat was dus even paniek 2 minuten 

voor zijn opkomst bij de Lichtstadnarren. Snel werd het minimale aantal benodigde 

onderscheidingen geteld en bij de leden van de Kolderstralen ontfutseld zodat de eigen 

vereniging die avond zonder de prinselijke onderscheiding rondliep. Nog even nieuwe paniek 

toen bleek dat de Lichtstadnarren ook nog een nar hadden rondlopen. Maar gelukkig werd 

er toch nog bij een lid een tweedehandse onderscheiding gevonden zodat een afgang 

bespaard was gebleven. 

 

 

 

 

 

 

‘Wie van muziek houdt, maakt twee passen voorwaarts’, zegt de luitenant. 

Vier soldaten treden naar voren. 

‘Prima’, vervolgt de luitenant. ‘Dan halen jullie de piano van drie hoog en brengen die naar de 

kantine’. 

 
 



JJee  kkaann  nnuu  eeeennmmaaaall  nniieett  oovveerraall  aaaann  ddeennkkeenn  
 

Het was Carnavals dinsdagmiddag (1997) en op de Markt in Eindhoven meldde prins Willy 

zich bij de rest van de Kolderstralen bij de Boerenbruiloft. Nu is het een algemene 

gewoonte dat iedereen op z’n carnavalsbest op een bruiloft verschijnt. Maar er viel toch wel 

iets op aan Willy. Z’n kleding was wel in orde maar zijn kleine ogen verraadden al dat hij 

rechtstreeks uit bed kwam en aan persoonlijke verzorging geen tijd was gegund. En dat 

moest s’avonds nog naar de ‘Jagers’ toe met al die stoppels op zijn kin. De Kolderstralen 

gingen in beraad en er werd besloten om een noodmaatregel te nemen en zo werden een paar 

van onze dames naar de winkel gestuurd. Bij de ‘Jagers’ (omgekocht voor een fles 

Jägermeister) werd Willy op het podium geroepen en in een tuinstoel vastgebonden, om voor 

een volle zaal tot grote hilariteit te worden geschoren om zo weer prinswaardig te worden. 

Toen het gezicht weer glad werd bevonden kreeg hij ook de scepter terug die door de raad 

in beslag was genomen. De rest van de avond werd het mede door deze stunt (met dank aan 

de Jagers) een groot feest waarbij het eerder leek of de Jagers bij de Kolderstralen op 

bezoek waren, in plaats van andersom. 

 

 

 

 

 

 

 

WWAATT  IISS  HHEETT  VVEERRSSCCHHIILL  ??????  

  
DDee  rreecchhttssee  nnaarr  iiss  ddee  oorriiggiinneellee  ’’NNaarr  DDeerr  KKoollddeerrssttrraalleenn’’..  

DDee  lliinnkkssee  nnaarr  iiss  hheett  ppeerr  oonnggeelluukk  ggeessppiieeggeellddee  eevveennbbeeeelldd  vvaann  ddee  nnaarr  wweellkkee  ddee  KKoollddeerrssttrraalleenn  aall  

jjaarreenn  llaanngg  oopp  hhuunn  kkiieell  ddrraaggeenn..  WWee  bblliijjvveenn  hhooppeenn  ddaatt  wwee  iinn  ddee  vvoollggeennddee  eeeeuuww  mmeett  hheett  ggooeeddee  

ssyymmbbooooll  rroonndd  mmooggeenn  llooppeenn..  

 
 



            
 

Reepen met de ‘Kolderstralen’. 

 
Ook al weer zo’n traditie die wel uit de Middeleeuwen lijkt te stammen en die nog steeds 

enorm populair is. Dit blijkt wel uit het feit dat dit evenement, op de kindermiddag na, de 

best bezochte happening was gedurende de periode van de Sliffertsestraat. Op de 

carnavalsmaandag maken de Kolderstralen vanaf 13.00 uur de binnenstad van Eindhoven 

“onveilig”. Het wordt ook wel eens een groot geregeld zooitje genoemd. Vanaf het 

verzamelpunt café “Het Pandje” aan de Dommelstraat vertrekt er onder leiding van een 

kapel de lange stoet feestvierders voor een middag vol drank en plezier. Onderweg wordt er 

steevast uit de “Trafalgar Pub” een hekwerk naar buiten gesleept waaraan dan de prins en 

gevolg nog een biertje nuttigen. Groot is ook elk jaar weer de verbazing als even later het 

hekje weer netjes wordt terug bezorgd. Bij café ’t Mulderke komen we ook nooit normaal 

binnen. Als iemand wat rugpijn heeft wordt hij of zij wel in een dwangbuis gehesen, en naar 

binnen gedragen. Met handboeien om naar binnen gaan is ook populair. Nog zo’n dweiltraditie 

is de polonaise dwars door de “Hema” en later ook nog door de “Heuvelgalerie”. Feesten 

tussen het vaak verbaasde winkelend publiek. Zo zie je maar weer de Kolderstralen blijven 

voor verrassingen zorgen. 

 

 

 

 

De kolonel laat in de kazerne een bord plaatsen waarop staat: 

Drink geen alcohol. Alcohol is dodelijk.  

De volgende dag heeft iemand eronder geschreven:  

Soldaten vrezen de dood niet. 

 

Hoe worden jonge Kolderstralen gemaakt???

 

 
 



““KKoollddeerrssttrraalleenn  lliieedd””  
Tot 1990 waren de Lampetoeters de vaste kapel van de Kolderstralen.  

Dit was hun herkenningsmelodie. 
 

Wij zijn de hofkapel. 

Wij zijn de hofkapel. 

Al van de kol-der-stralen. 

ja van de kol-der-stralen. 

Wij klinken hier met gerste bier. 

klinken hier met gerste bier. 

zingen hier van gerste bier, ‘t is car-na-val. 
 

KKoollddeerrssttrraalleenntteekksstt  oopp  hhooffkkaappeelllliieedd  
Wij zijn de elferraad 

Wij staan voor U paraat 

Want wij zijn Kolderstralen 

Garant voor volle zalen 

Wij maken samen veel plezier 

Drinken daarbij veel Dommelsch bier 

Drinken heel veel Dommelsch bier met carnaval  

 

Kolderstralenlied: 
Met z’n allen karnavallen, 

Van je hela, hola, hei de kolderstralen ! 

Pilsje drinken, samen klinken, 

Van je hela, hola, hei de kolderstralen ! 

Lekker dansen, beetje sjansen, 

Van je hela, hola, hei ‘t is karnaval ! 

Tot de hanen kraaien, 

Straalt de kolder overal ! 

Laat de boel maar waaien, 

Want de vriendschap gaat bovenal ! 

 

Couplet: 
En de Oirschotsedijk is ‘n klubje rijk, 

Als geen tweede in ‘t land. 

Zetten zij de steken op, 

Staat de wereld op z’n kop, 

Gaan de zorgen aan de kant ! 

Ja, dat zijn Kolderstralen, 

Jongens maak nu maar ruim baan. 

Want er is geen club in ‘t zuiden, 

Die die kerels kan verslaan. 
 



DDee  kkiieell  eenn  zz''nn  vveerrhhaaaall  

 
1992. De Kolderstralen waren inmiddels gesetteld in de Mess aan de Sliffersestraat en nog 

lang niet vertrouwd met het fenomeen “donateur” of “Lid”, toen ze op een goede 

carnavalsvrijdag een aangename verassing te wachten stond. Er blijken ook burgers (dat zijn 

niet militairen) te zijn die willen toetreden tot het tot dusver elite groepje militairen, met 

de alom bekende naam “De Kolderstralen”. 

Het werd overduidelijk gemaakt door Cor v.d. B. Hij had zomaar het lef gehad om een 

kolderstralenkiel na te maken, met de nar in spiegelbeeld erop, met z’n eigen initialen, en 

met de tekst:  

‘T IS BALEN, IK MAG NIET BIJ DE KOLDERSTRALEN. 
 

Dit was duidelijk. Sommige 

bezoekers willen meer dan 

alleen carnaval vieren!  

Dit heeft de vereniging aan 

het denken gezet. 

De drager van deze kiel werd 

prompt gevraagd om prins te 

worden, hetgeen een jaar 

later ook geschiedde (de 

eerste niet militair). En mede 

naar aanleiding hiervan is in 

1993 de donateurscommissie 

opgericht onder de naam  

Vrienden van 

 De 

 Kolderstralen. 
Vanaf dat moment was het 

voor iedereen mogelijk om 

zich een beetje “Kolderstraal” 

te voelen. Nog wat later was 

het zelfs mogelijk voor 

burgers om tot actief lid of 

raadslid te worden gekozen. 

Wat een “simpele” 

kiel al niet kan 

veroorzaken. 
 



 

 Het “Vlammende Sterretje” en de “Kolderstralen”. 

 
Het begon ongeveer 12 jaar geleden, dat wij zomaar voor de lol een advertentie plaatsten 

met de tekst: “Wegens annulering nog vrij met carnaval: Drive in show FLAMING STAR”. 

Wij als disco zonder ervaring wilde de gok wel eens wagen om met ons zelf getimmerde 

muziekkastje de wijde wereld in te trekken. 

En ja hoor, 2 dagen later telefoon: C.V. de Kolderstralen, toen nog gesetteld in de Beatrix 

kazerne. 

We hebben daar het water van het plafond afgespeeld, maar helaas: Beatrix is niet meer. 

Mede door een verhuizing waren ze mijn telefoonnummer kwijtgeraakt zodat er op de 

nieuwe lokatie geen ruimte meer was voor ons. Maar ja, berouw komt na de zonde.  

Het heeft 2 jaar geduurd voor ze ons weer hadden gevonden. En daar waren we weer, terug 

van weggeweest. 

Inmiddels 6 jaar later staan wij nog steeds voor 100% sfeer te maken voor onze dierbaar 

geworden C.V. de Kolderstralen. 

Dit doen we nog steeds met veel plezier, en hopen de vele gezellige avonden samen met jullie 

hier in Unitas nog lang mee te mogen beleven. 

Op naar de 55 jaar. 

 

Proficiat met jullie jubileum. 

 

Mieke en Harrie.  “FLAMING STAR” “DRIVE IN SHOW”. 
 
 



44 jaar geschiedenis: 
Jaar Prinsen  Naam   adjudanten/ Prinses/Hofdames/Nar 

1955 Geen     Geen 

1956 Geen     Geen 

1957 Mark 1  Mark Kientz  Geen 

1958 Mark 1  Mark Kientz  Geen 

1959 Pierre 1  Peter van Heumen Mw. Kanis 

1960 Pierre 2  Pierre Hendrickx  Mw. v. Schaik 

1961 Havardus Henk Wegman  Mw. v. Ginkel 

1962 Plofnagel 1 Jaques Vries  Mw. Theunissen 

1963 Cor 1  Cor Jacobs  Mw. van Wel 

1964 Harry 1  Harry Kuipers  Mw. Wegman 

1965 Ben 1  Ben Erkens  Geen 

1966 Jan 1  Jan Augenbroe 

              (ivm. Familieomstandigheden J Vries 2e X) Geen 

1967 Knuppelejanus 1 Henk van der Weijden Geen 

1968 Kruik 1  Jan Meuwessen  Geen 

1969 Jaap 1  Jaap Wondergem  Jan Meuwessen 

1970 Geert 1  Geert van Welzen Harry Kuipers 

1971 Mike 1  Mike Lambooy  Piet Schuts 

1972 Tjeu 1  Thieu Homs  Gerard van Leeuwen 

1973 Jos 1  Jos Verkooijen  Mike Lambooy 

1974 Geert 1  Geert van Welzen Harry Kuipers 

1975 Theo 1  Theo Veenstra  Bert van Bronswijk 

1976 Jan 1  Jan Cossé  Martien Jansen 

1977 Ludevicus Joop Appel  Gerard van Leeuwen 

1978 Piet 1  Piet Mandos  Theo Veenstra 

1979 Antwan 1 Toon Bartels  Jos Verkooien/ Janet Reijers, Marjo Brinkhuizen 

1980 Henri 1  Harry Kuster  Theo Veenstra 

1981 Udewilmus Wil Verbeek  Piet Mandos 

1982 Oxidatius Martien Jansen  Jos Verkooijen 

1983  Hermes  Harry Bosch  Jan Cossé 

1984 Blariacum Piet Schuts  Harry Kuster 

1985 Hernik  Henk Koenders  Jan Cossé 

1986 Gerard 1  Gerard van Leeuwen Joop Appel 

1987 Bob 1  Bob de Kuiper  Harry Bosch 

1988 Leen  Leen Brugmans  Harry Bosch 

1989 Josias  Jo Ridderhof  John van Antwerpen 

1990 Ciconius  Cor Hoogenraad  Gerard van Leeuwen 

1991 Arno  Arno Hendriks  Leen Brugmans 

1992 Secundus Jan van den Brink Jan Cossé 

1993 Magneticus Cor van den Boogaard Jan van Liempt  

1994 Integratius Willy Bouwman  Jan van den Brink 

1995 Jurri  Jurry Appel  Gerard van Leeuwen 

1996 Virginius Cees Ehmen  Jan Cossé 

1997 Willy  Willy Kuijte  Bob de Kuiper 

1998 Nou-mag-ie-ut Jos Rijnaarts  Cor Koning,                Nar:Cor van den Boogaard 

1999 Vitae  Jan van den Brink Leen en Henri Brugmans  Nar:Cor van den Boogaard 

2000 ?  ?   ?   

 

 
Vanaf 1969 is Jaques Vries al Vorst van de Kolderstralen, hij heeft te kennen gegeven deze taak tot en met 

januari 2000 te blijven vervullen. Mede dank zij dit feit is hij een van de bekenste personen geworden van 

het Eindhovens Carnaval. 



DDDrrraaagggeeerrrsss   vvvaaannn   dddeee   eeerrreee---pppeeennnnnniiinnnggg   vvvaaannn   dddeee   “““KKKooollldddeeerrrssstttrrraaallleeennn”””   
 

Jacques Vries   Gerard van Welzen  Harry Kuipers 

Thieu Homs   Mike Lambooy   Frits Stekelenburg 

Henk van de Weijden  Piet Schuts   Gerrit Reijers  

Jos Verkooijen   Joop Appel   Jan Huijskens 

Jan Meuwessen  Alex Kulik   Jack Rouppe van der Voort 

Geert Kosterman  Theo Veenstra   Frans Kwak 

Henk Koenders   Gerard van Leeuwen  Martien Jansen 

Jan Cossé   Wil van den Oord  Ad van Rooij 

Piet Mandos   Felix Binkhorst   Harry Kuster 

Cor Koning   Harry Bosch   Ton Passier 

John van Antwerpen  Bob de Kuiper   Wim Burgers 

Leen Brugmans   Jan van den Brink  Jo Ridderhof 

Jan van Liempt  

 

 

De ere-penning kan worden uitgereikt aan een ieder die zich voor de vereniging bijzonder 

verdienstelijk heeft gemaakt. Drie raadsleden die het langst drager zijn van deze 

onderscheiding vormen een commissie van toekenning. Onder de bovengenoemde personen 

bevinden zich ook enkele niet-raadsleden. Deze zijn op voordracht verkozen door de 

raadsledenvergadering.   

 

 

 

Ridder F.E.C 
 

Deze onderscheiding kan worden toegekend aan: 

a. Leden van de bij de f.e.c. aangesloten verenigingen, commissies en stichtingen. 

b. Andere personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Lampegatse 

Carnaval. 

Er kan jaarlijks één persoon voorgedragen worden. 

Deze onderscheiding is sinds 1990 uitgereikt aan: 

 

Alex Kulik 

Joop Appel 

Cor Koning 

Harry Kuster 

Gerard van Leeuwen 

Mw. An Cossé 

Wim Burgers (Voorgedragen door commissie Rommelpot) 

Leen Brugmans 

Jan van Liempt 

Jo Ridderhof  
 



De volgende Federatieve Onderscheidingen zijn gedurende het 44 jarig 

bestaan uitgereikt aan de volgende Kolderstralen: 
 
Gerard van Welzen 

24 jan 1974 Grote Federatieve Onderscheiding voor zijn verdiensten aan het Eindhovens Carnaval. 

26 sep 1974 Federatieve Sjerp ivm. het aanvaarden van een bestuursfunctie. 

26 sep 1985 Federatieve Sjerp blijvend toegekend ivm. 11 jarig bestuurs lidmaatschap. 

07 feb 1989 Gouden Rommelpotter voor 11 jaar organisatie van de jaarlijkse verkiezing van het Eindhovens 

Carnavalslied. 

27 feb 1990 “d’n Beste Mensch van Eindhoven” voor de zeer vele verdiensten tbv. het Carnaval in Eindhoven. 

28 sep 1992 Erelid van het F.E.C. 

 

Harry Kuipers 

29 nov 1978 Grote Federatieve Onderscheiding voor zijn verdiensten aan het Eindhovens Carnaval. 

 

Jaques Vries 

26 jan 1989 Grote Federatieve Onderscheiding voor het langdurig Voorzitter en Vorst zijn van “De 

Kolderstralen”, alsmede het geruime tijd lid zijn van de Federatieve Prinsenkeuze Commissie. 

 

W. Bouwmans 

 Grote Federatieve Onderscheiding voor zijn vele werkzaamheden en inzet tbv. optocht en de 

prinsenwagen. Was reeds onderscheiden voor hij bij onze vereniging kwam. 

 

Cor Koning 

27 okt 1996 Grote Federatieve Onderscheiding voor zijn inzet en vele werkzaamheden tbv. diverse Federatieve 

evenementen. 

 

Frans Kwak 

04 feb 1999 Grote Federatieve Onderscheiding voor zijn inzet en vele werkzaamheden tbv. diverse Federatieve 

evenementen. 

 

Voor zover bekend zijn alle hierboven genoemde personen door verschillende commissies of het F.E.C. bestuur zelf 

uitgekozen.  

   

Gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding der Stad Eindhoven 
De gemeente Eindhoven heeft een onderscheiding voor vrijwilligerswerk ingesteld. Deze 

onderscheiding kan worden toegekend als blijk van waardering voor personen, die zich 

verdienstelijk hebben gemaakt met vrijwilligerswerk in het belang van de Eindhovense 

gemeenschap. Vrijwilligerswerk op gebied van politiek en religie komt niet voor een 

onderscheiding in aanmerking. 

Afhankelijk van het aantal jaren dat men actief is geweest wordt een penning (bij 12½ jaar) 

of een oorkonde ( bij 25 jaar) toegekend. 

Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen moet men aan de volgende voorwaarden 

voldoen: 

-Men moet in Eindhoven woonachtig zijn of lid zijn van een vereniging of instelling. 

-Men moet als vrijwilliger op organisatorische en/of bestuurlijke wijze minimaal 12½ jaar of 

 25 jaar vrijwilligerswerk in Eindhoven hebben verricht. 

-Men moet van onbesproken gedrag zijn. 

De volgende personen van de vereniging hebben deze onderscheiding ontvangen: 
 
15 February  1990 G. van Welzen   (penning) 

08 November  1996 J. G. Vries  Voorzitter,Vorst (penning + oorkonde) 

08 November  1996 G. J. v. Leeuwen  penningmeester (penning) 

08 November  1996 C. Koning secretaris  (penning) 

06 November  1998 F. Kwak  geluid + electronica (penning + oorkonde) 



De volgende, voor de dragers meest belangrijke fictieve onderscheiding vindt zijn oorsprong 

bij de Kolderstralen. 

“De Vrije Carnavals Vrienden”, te herkennen aan de Texas Sheriff ster. 

Deze onderscheiding is niet verenigingsgebonden en om in aanmerking te komen moet men 

door de huidige ster dragers uit verschillende verenigingen worden voorgedragen en bijna 

altijd aanwezig zijn bij de diverse carnavalsactiviteiten. 

 

De huidige dragers zijn: 

Cor van den Boogaard   De Kolderstralen 

Andre Kluitmans   De Kolderstralen 

Jos Rijnaarts    De Kolderstralen 

Peter van Antwerpen   De Kolderstralen 

Barend Buisman   De Kolderstralen 

Tiny Senders    De Genderzotten 

Angela Senders   De Genderzotten 

Ton van Maurik    De Genderzotten 

Gerard Horik    De Genderzotten 

Tiny Oosterbosch   De Erpelrooiers 

 

Genomineerd om bij de eerstvolgende carnavalsactiviteit toe te treden tot de V.C.V.is Rinus 

Hoogmoet van carnavalsvereniging “De Nachtegaal”. 
 

 

 

 

 

   
 

Een vrouw tegen de onderwijzer van haar zoontje: ‘Meneer geeft U alstublieft geen sommen 

meer op waarin een flesje bier slechts veertig cent kost. Zijn vader heeft van opwinding 

geen oog dichtgedaan’. 

 

  WIST JE DAT:   
 

-De Kolderstralen een federatie vlag hebben? 

-Deze vlag tijdens het afgelopen carnaval is gejat! 

-Daar de Deurzetters verantwoordelijk voor waren! 

-Wij met een kale vlaggenstok naar hun half vastenbal gingen!             

-Wij de vlag met bier hebben moeten terugkopen! 

-Dit bier ter plaatse door de aanwezigen werd genuttigd! 

-Dit maar eenmalig was? 

-In het vervolg het de Kolderstralen zullen zijn die streken uithalen! 
 



Carnavals kalender voor de komende 11 jaar 
 

2000   4 t/m 7 maart 

2001 24 t/m 27 februari  

2002      9 t/m 12 februari 

2003   1 t/m 4 maart 

2004 21 t/m 24 februari 

2005   5 t/m 8  maart 

2006 26 t/m 1 februari /maart 

2007 17 t/m 20 februari 

2008   2 t/m 5 februari 

2009 21 t/m 24 februari 

2010 13 t/m 16 februari 

2011   5 t/m 8 maart 

 

 

Wetenswaardigheden 
 

WIST JE DAT: 
-De Kolderstralen zijn uitgeroepen tot beste carnavalsvereniging in het seizoen ’97-’98. 

-Deze onderscheiding is uitgereikt door Stadsprins Lumineas op 12 februari ’98. 

-Het FEC. hier 43 jaar over heeft gedaan om dit uit te vinden. 

 

 

 

 

 

 

Een krantenjongen die zijn eerste week in militaire dienst erop heeft zitten, schrijft aan 

zijn moeder: ‘Het is hier fantasties, mams! Ik mag iedere morgen tot zeven uur uitslapen!’ 
 

Ook in de 21
e

 eeuw 

 

K. S. W. (Kolderstralen Welschap) 

 

C.V. “De Kolderstralen” 
 



WWeetteennsswwaaaarrddiigghheeddeenn::  
 

WIST JE DAT: 
-De Kolderstralen tegenwoordig niet meer een zaal in macheren! 

-Tegenwoordig dit in de polonaise gebeurd! 

-Dit een goed idee van John was! 

-Dat André graag voorop loopt 

-De volgorde is mannetje, vrouwtje, mannetje, vrouwtje enz.! 

-We méér vrouwtjes moeten hebben! 

-Anders de helft van de mannen zich alsnog regelrecht naar de bar manoeuvreerd! 

 

 

WIST JE DAT: 
-De Kolderstralen echte feestneuzen zijn? 

-Als er geen carnaval gevierd wordt er wel wat anders verzonnen wordt! 

-Dit best een besloten openingsavond kan zijn! 

-Een haring op aswoensdag ook best smaakt! 

-Op een mooie zomeravond de barbeque het ook goed doet! 

-Alle Kolderstralen hiervoor Jo Ridderhof uitermate dankbaar voor zijn! 

-Wij hopen dat hij hier nog jaren mee doorgaat! 

 

 

WIST JE DAT: 
-Je bij de Kolderstralen ook donateur kan worden? 

-Dit maar 11 gulden per jaar kost? 

-Je wel eerst 11 gulden inschrijfgeld dient te betalen? 

-Je “overladen”??? wordt met prullaria? 

-Ons elf/elf bal speciaal voor jullie bestemd is! 

-Er op die avond altijd iets speciaals wordt georganiseerd! 

 

 

WIST JE DAT: 
-Je bij de Kolderstralen behalve raadslid ook gewoon lid kan worden? 

-Dit voor echte feestneuzen een aanrader is! 

-Ons bestuur je hier alles, maar dan ook alles, over kan vertellen? 

-Je dan over elf jaar ons 55 jarig jubileum mee mag vieren!  
 



44 jaar Kolderstralen Programma 1999-2000 

   
30 Oktober  1999  Reünie 

12 November  1999  Jubileum bal 

14 November 1999  Receptie 44 jarig bestaan 

28 Januari  2000  Prinsen bal 

03 Maart  2000  Carnavalsbal 

04 Maart  2000  Carnavalsbal 

05 Maart  2000  Kindercarnaval 

06 Maart  2000  Reepen in Eindhoven 

31 Maart  2000  Halfvastenbal 

 
Al deze activiteiten zullen plaatsvinden in Trefcentrum “UNITAS”, gelegen 

aan de Vlokhovense weg 49, te Eindhoven. 

 

De volgende verenigingen worden gedurende het seizoen 1999-2000 vereerd 

met een bezoek van De Kolderstralen.  
 

06 November 1999 Kletsmeiers 

07 November 1999 Jäpstock 

20 November 1999 Erpelrooiers 
 

09 Januari 2000 Mulders 

15 Januari 2000 Blauwbuiken 
 

05 Februari 2000 Pintenvegers 

12 Februari 2000 Bowlingers 

25 Februari 2000 Deto 
 

03 Maart 2000 Optocht door Vlokhoven 

05 Maart 2000 Genderzotten 

07 Maart 2000 Jagers 

25 Maart 2000 Nachtegaal 

 

De vereniging stelt het ten zeerste op prijs dat ook onze dames, leden en donateurs ons 

vergezellen op alle bovengenoemde dagen. 

 



☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
‘Als wat ben jij naar het carnaval geweest’? ‘Als badkuip’. ‘Was dat niet moeilijk’? ‘Nee, ik 

heb me gewoon vol laten lopen’. 

 

 

Historie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie:  

The Dykehoppers. 
 

De Canadese carnavalsvereniging The 

Dykehoppers is wederom met 

carnaval in Eindhoven. Deze 

overzeese carnavalsvereniging heeft 

het op het Eindhovense carnaval 

begrepen, want zij zijn er nagenoeg 

ieder jaar bij. 

Vrijdagmiddag 18 februari 1977 

worden zij officieel door de loco-

burgemeester ontvangen. ‘s Avonds 

zijn zij te gast bij de 22 jaar oude 

carnavalsvereniging “De 

Kolderstralen” van de Vliegbasis 

Eindhoven, alwaar hen een groots 

carnavalsgebeuren te wachten staat.  



Van de redactie: 

 
De redactie bedankt de volgende personen voor hun vrijwillige bijdrage aan dit blad. 

John van Antwerpen, Karin van Antwerpen, Peter van Antwerpen, Jack Bozuwa, Harry v/d 

Boogaard, Leen Brugmans, Barend Buisman, Peter van Glabbeek, Cor Koning, Jos Rijnaarts, 

Marinus Swinkels, Jacques Vries. 

Carnavalsvereniging “De Kolderstralen” wil tevens al onze sponsers, adverteerders en drukkerij 

Hoeks bedanken voor hun bijdrage aan dit blad. 

  

 

 

                                          Lid/Raadslid                          Donateur 

 

 0  Ja, ook ik wil donateur worden van C.V. De Kolderstralen. 

 0  Ja, ik wil alle informatie om lid / raadslid te worden van  

     C.V. De Kolderstralen. 

 

 
 

Naam: ……………………………………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………………………….     

 

Postcode: ……………………. ……………………………………………….  

 

Woonplaats: ………………………………………………………………………. 

 

Dit formulier opsturen naar: 

Cor Koning. 

Mispelbeek 17. 

5501 AD Veldhoven. 

Of bezoek de donateurskraam op onze evenementen in zaal Unitas. 



Carnaval, niet zomaar een traditie. 

 

 Het Carnavalsseizoen wordt geopend op de 11e van de 11e. De vraag is of dat nu gebeurt omdat ‘11’ 

het magische narren- of gekken getal is, of omdat ‘11’ het narrengetal is geworden omdat de datum, 11e van de 

11e, zo belangrijk was. 

 Al ver voor de Middeleeuwen was de dag van de tweede nieuwe maan, na het begin van de herfst, de 

dag van het Oogstfeest. Een bijzondere dag in het leven van de bevolking, want ruim 80% was landbouwer. Op 

die dag werd het agrarische jaarwerk als afgesloten geacht: de schuren zaten vol (als de oogst tenminste goed 

was geweest), de wijnoogst was binnen, het vlees van het slachtvee was verwerkt, gepekeld of gerookt, en zeer 

belangrijk, de pacht en de belastingen moesten worden betaald. En vooral die pacht en de huren, de vele renten 

en niet te vergeten, de belastingen, ‘de tienden’, drukten zeer zwaar op de bevolking. Een jaar van zuinig zijn en 

elke cent die binnenkwam opzij leggen, was voorbij. Na de betalingen op het Oogstfeest was men daar weer 

voor een jaar vanaf. Kinderen, zieken en bedelaars kregen op die dag iets extra’s, en ‘s avonds puilden de 

herbergen en de taverne’s uit, want er moesten heel wat frustraties worden weggespoeld.  

 In het jaar 325 gaf de Kerk, na eeuwen van verzet tegen de ‘heidense’ feesten, uiteindelijk toe dat de 

tradities onuitroeibaar waren, en zij integreerde ze in de kerkelijke kalender en liturgie. Als eerste stap werd er 

een 40 daagse vastenperiode ingesteld. Dat was de eenvoudigste stap, want de voorraden waren door de 

winterfeesten toch al minimaal. De Kerk maakte er een reinigings- en boeteperiode van, want na alle braspartijen 

moesten lichaam en geest grondig gereinigd worden. In de 5e eeuw werd het Oogstfeest vastgelegd op 11 

november, en omgedoopt in Sint Maarten, genoemd naar de Franse ridder Martinus, die de helft van zijn 

kostbare mantel weggaf aan een bedelaar. De relatie met de gebruiken op het ‘heidense’ Oogstfeest zijn 

natuurlijk niet toevallig !! In 1091 werd Aswoensdag ingesteld en bepaald als begin van de 40 daagse 

vastenperiode, de Vastenavond dus.  

 Ons carnaval is een combinatie van geestelijke en wereldlijke tradities. In de Middeleeuwen werd 

tussen Kerstmis en Driekoningen in kerken, kloosters en kathedralen door priesters Narrenfeesten gevierd. 

Tijdens dit uit Frankrijk en Vlaanderen afkomstig feest, werd alles letterlijk en figuurlijk op zijn kop gezet. 

Mannen verkleden zich als vrouw, kerkelijke gewaden werden binnenste buiten gedragen, en de kerkelijke 

hoogwaardigheidsbekleders werden belachelijk gemaakt. Zo waren zij beter bestand tegen de zware eisen van de 

studie en strenge klooster orden. Toen in de 14e eeuw de burgerlijke welvaart in de steden toenam, en er ook 

leken aan dit feest gingen deelnemen, verloor de Kerk haar greep op het gebeuren en werden in de 15e eeuw de 

Narrenfeest uit de kerken verbannen. Hier werd de traditie prompt overgenomen door de gildes, zoals de 

schutters. Hierdoor kreeg de traditie een meer wereldlijk karakter, en werden behalve de geestelijke, ook de 

burgerlijke overheden op de korrel genomen.  

 De nar is afkomstig uit Egypte. Later werd het aan de Middeleeuwse vorstelijke hoven lange tijd weer 

mode om een nar te hebben. Vaak een persoon met een lichamelijk afwijking, een dwerg of iemand met een 

bochel, die zijn toehoorders vermaakte met scherpzinnige opmerkingen, humor of rake kritiek. De nar werd extra 

gewaardeerd als hij zijn kritiek zo geestig wist te verpakken dat de aangesprokene niet kwaad op hem kon 

worden. De meeste narren waren echter niet zo dom als ze deden voorkomen, maar omdat hij de kinderlijke 

onschuld belichaamde, mocht hij voor zijn uitspraken niet gestraft worden. Hij was in zijn eentje de uitlaatklep 

van het gewone, het arme volk, en daarom was zijn sociale rol in dit opzicht zeer belangrijk. De vaste attributen 

van de Nar waren een zotskap en een soort scepter, de zotskolf. Waar ter wereld ook carnaval gevierd wordt, 

overal is de leiding in handen van een spotkoning (de prins) vergezeld van een nar. 

 De carnavalskleding is ook geen toevalligheid, en zegt alles over de rang of stand van de drager. De 

laagste Middeleeuwse klasse, de horige of lijfeigenen, droegen donkere kleding, vandaar de donkerblauwe 

boerenkiel. De rijken en de adel droegen dure kleurige stoffen afgezet met bont, zie daar: de carnavalsprins. De 

feestkleding van de gewone man was uitgevoerd in de kleurencombinatie van het narrenpak, geel, groen of rood, 

of in de kleuren van zijn landsheer, stad of dorp. In Italië kan men dit nog zien aan het uniform van de 

Vaticaanse Zwitserse garde en tijdens de Palio, de paarden-race op de markt van Siena. 

Tijdens de contra-reformatie is aan Kerstmis en de periode tot Driekoningen een hogere religieuze waarde 

toegekend, waarin geen plaats was voor het aardse Narrenfeest. Het feest werd verschoven naar februari, naar de 

dagen voor de Vastenavond. Zo is het carnaval van een Romeins / Germaans lentefeest, geworden tot een feest 

waarbij de gevestigde waarden voor een paar dagen worden omgekeerd. In Frankrijk zegt men: de mens is als 

een oud wijnvat dat op tijd moet worden gelucht, anders barst het. Hoe sterk die behoefte is, kan men merken 

aan het feit dat de kiel meegaat op de wintersport. Maar nergens viert men het feest beter dan onder eigen 

vrienden, kennissen en buurt of stadsgenoten. 

Zoals Toon Hermans al zei: “Tijdens het carnaval ontmaskert men zichzelf” en bij wie kun je je het best laten 

gaan, en het beste verrassingseffect bereiken, dan bij de mensen die je het beste kennen. Carnaval, een reünie 

van carnavalsvrienden en kennissen. Alaaf.  

 

         Een Kolderstraal. 


